
Eindejaarsrik 2023 
 

14 december was het 
zover. Echt het is zo’n 

gezellige dag, ik zou 
tegen iedereen willen 
zeggen, kom erbij. Het 

is zo’n leuke club 
mensen bij elkaar. 

 
Om een uur of half elf 
koffie drinken, daarna 

de eerste ronde.  
Ik wist het niet eens, 

maar blijkbaar gaan dan 
weer de punten in voor 
het nieuwe jaar, het zal 

wel, ik let er niet zo op 
en bij de winnaars zal ik 

toch nooit gaan horen. 
Maar dat maakt me geen bal uit.  
Ik kreeg de eerste ronde trouwens wel leuke kaarten en eindigde positief. 

En dat is al heel wat, want mijn uiteindelijke score van een heel jaar rikken was 
zoiets van -200 en zoveel.  

 
Tussen de rondes door een lunch, verzorgd door Helmy, waarvoor onze hartelijke 

dank. Dan volgen er nog twee rondes, helaas kakte ik weer helemaal in, maar 
who cares!! 
Na drie rondes werd het kaarten gestaakt en gingen we borrelen en eten.  

Rien had een stamppottenbuffet georganiseerd. Ik ben er niet zo dol op, maar 
wonderwel smaakte het prima.  

 
Dan volgde onder tromgeroffel de uitreiking der prijzen: wie was de winnaar van 
seizoen 2022/2023????? 

Om heel eerlijk te zijn, ik weet het niet meer. Volgens mij kreeg Nol de beker, 
maar eigenlijk, helaas, mijn geheugen laat mij in de steek. Ook wie de tweede en 

derde plaats hadden verkregen. Sorry!!! 
Wat heel fijn was dat Johan Holterman nog langs kwam, hij is erg ziek, het 
rikken lukt niet meer. Daarom kwam hij afscheid nemen van ons allemaal , 

hoewel we het heel erg vinden, was het fijn dat hij er toch even was om afscheid 
te nemen. 

Lieve Johan, bedankt dat jij  bij onze club was, ik zal je missen. 
 
We hebben tot ons verdriet meerdere mensen verloren dit jaar:  

Eerst Tini Martens in juni, hij is zeer plotseling overleden, in september Jan 
Hamers, hij was al lang ziek, maar hij bleef komen. In oktober overleed Greet 

Hendriks Franssen, ook zij was erg ziek. 
Ze worden gemist en denken met dierbare herinneringen aan hun terug.  
We weten dat we geen club zijn van jonge mensen, we weten dat het leven 

eindig is, maar verdriet doet het. Ik hoop dat we volgend jaar een volledige club 
mogen blijven.  

 
Rietepiet.  


